Vereenvoudigde tekst Welterusten, Kleine Beer

blz. tekst

(1)-2 Erwaren eens... twee beren.
Grote Beer en Kleine Beer.
De hele dag spelen Grote Beer en Kleine Beer buiten in de zon.
De zon gaat onder.
Het wordt donker.
Grote Beer en Kleine Beer gaan naar hun grot.

3-(4) Grote Beer legt Kleine Beer in bed.
Het bed staat achter in de grot.
Achter in de grot is het donker.
‘Welterusten,’ zegt Grote Beer.
Grote Beer zit in de stoel bij het vuur.
Hij leest een boek.
Kleine Beer kan niet slapen.

5-(6) Grote Beer legt het boek neer en loopt naar het bed.
‘Kun je niet slapen, Kleine Beer?’ vraagt Grote Beer.
‘Ik ben bang.’
‘Waarvoor ben je bang, Kleine Beer?’
‘Het is donker.’
‘Donker? Waar is het donker?’ vraagt Grote Beer.
‘Nou, overal,” zegt Kleine Beer.

7-(8) Grote Beer kijkt overal.
Ja, hetis donker, achter in de grot.
Grote Beer pakt een heel kleine lantaarn en steekt de lantaarn aan.
‘Kijk eens, Kleine Beer, nu is het niet donker.
Nu is het licht.’
‘Dank je wel, Grote Beer,’ zegt Kleine Beer.
‘Welterusten.’
Grote Beer zit in de stoel bij het vuur en hij leest een boek.

9-(10) Kleine Beer kan niet slapen.
Grote Beer zucht, legt het boek neer en hij loopt naar het bed.
‘Kun je niet slapen, Kleine Beer?’
‘Ilk ben bang.’
‘Waarvoor ben je bang, Kleine Beer?’
‘Het is donker.’
‘Donker? Waar is het donker?’ vraagt Grote Beer.
‘Nou, overal,” zegt Kleine Beer.
‘Maar je hebt toch licht?’
‘Een heel kleine lantaarn,’ zegt Kleine Beer.
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11

12

13-(14)

15

16

17-(18)

tekst

Grote Beer kijkt overal.

Het is nog donker achter in de grot.

Grote Beer pakt een grotere lantaarn.

Grote Beer zet de grotere lantaarn naast de kleinere lantaarn.
Hij steekt de lantaarn aan.

‘Welterusten, Kleine Beer,’ zegt Grote Beer.
Grote Beer zit in de stoel bij het vuur en hij leest een boek.
Kleine Beer kan niet slapen.

Grote Beer zucht, legt het boek neer en hij loopt naar het bed.
‘Kun je niet slapen, Kleine Beer?’

‘Ilk ben bang.’

‘Waarvoor ben je bang, Kleine Beer?’

‘Het is donker.’

‘Donker? Waar is het donker?’ vraagt Grote Beer.

‘Nou, overal,” zegt Kleine Beer.

‘Maar je hebt twee lantaarns naast je bed.’

‘Ja, maar een kleine lantaarn en een grotere lantaarn.

Het is nog donker.’

Dan steekt Grote Beer de grootste lantaarn aan.

Hij hangt de grootste lantaarn op, boven het bed van Kleine Beer.
‘Dit is de grootste lantaarn, Kleine Beer.

Niet bang zijn, Kleine Beer.’

‘Dank je wel, Grote Beer,’ zegt Kleine Beer.

‘Welterusten, Kleine Beer,’ zegt Grote Beer.

Grote Beer zit in de stoel bij het vuur en hij leest een boek.

Kleine Beer kan niet slapen.

Grote Beer zucht, legt het boek neer en loopt naar het bed.
‘Kun je niet slapen, Kleine Beer?’

‘Ilk ben bang.’

‘Waarvoor ben je bang, Kleine Beer?’

‘Het is donker.’

'‘Donker? Waar is het donker?’ vraagt Grote Beer.
‘Nou, overal,” zegt Kleine Beer.

‘Donker? Je hebt drie lantaarns.

Het is niet donker.’

‘Binnen is het niet donker,’ zegt Kleine Beer.
‘Buiten is het wel donker.’

Kleine Beer wijst naar buiten.
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(27)-28

29

tekst

Ja, buiten is het donker.

Grote Beer denkt na.

Dan zegt Grote Beer: ‘Kom, Kleine Beer.
We gaan naar buiten.’

‘Maar buiten is het donker.

Ik ben bang voor het donker.’

‘Niet bang zijn, Kleine Beer.’

Grote Beer neemt Kleine Beer bij de hand.

Kleine Beer en Grote Beer lopen naar buiten.

O, wat is het buiten donker.
‘Ik ben bang!” zegt Kleine Beer.
Hij kruipt tegen Grote Beer aan.

Grote Beer neemt Kleine Beer in zijn armen.

Hij wiegt Kleine Beer heen en weer.
‘Kijk eens naar het donker,” zegt Grote Beer.
Kleine Beer kijkt.

‘Kijk, zie je de maan?”’
‘Zie je de sterren?’

Kleine Beer hoort niets.
Hij slaapt, in de armen van Grote Beer.
Grote Beer draagt Kleine Beer naar binnen.

Kleine Beer ligt tegen Grote Beer aan.
Grote Beer leest het boek tot het
einde.

Welterusten, Kleine Beer

Bijlage bij Woorden in prenten — alleen voor eigen gebruik © Bazalt | shop.bazalt.nl





